Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft,
nemen wij afscheid van

mevrouw

Paula Seynhaeve
weduwe van de heer Willy Deflo (11991)

Geboren te Wevelgem op 27 mei 1940
Gesterkt door het Ziekensacrament en
omgeven door de warmte van haar geliefden,
heengegaan te Wevelgem op 17 december 2023.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartdienst
in de Sint-Hilariuskerk (centrum) te Wevelgem
op zaterdag 23 december om 10:00 uur.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Na de crematie worden Paula en Willy herenigd in het familiegraf
op de gemeentelijke begraafplaats in de Menenstraat te Wevelgem.

Voor een stil moment bij Paula bent u welkom
in het rouwcentrum Ghillemyn, Caesar Gezellestraat 60, Moorsele
donderdag van 17:00 tot 19:00 uur en vrijdag van 17:00 tot 18:00 uur.

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. familie Paula Seynhaeve
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem
of via www.uitvaartzorg-stragier.be

Uitvaartzorg Stragier Wevelgem | 0472 48 57 17

Paula is
de ma en meter van

Franky en Ann Deflo - Demeestere

Sander en Ellen Deflo - Chambaere
June
Maure

Wannes en Griet Deflo - Vandewynckele
Louise
Jules

Jarne en Lisa Deflo - Vaninghelandt

Gino en Isabelle Deflo - Vandevelde
Arne en Hanne Deflo - Vermeersch

Robbe en Femke Deflo - Maddens
Briek
Luna

Justinet

Sarat

Katleen en Percy Deflo - Vanbecelaere

Kaat en Roeland Vanbecelaere - Mentink

Zij blijft in het hart van de families Seynhaeve - Vanhauwaert en Deflo - Seys.

Een woord van dank voor haar huisarts Hilde Balduyck en het team van Loods 80,
de medewerksters van het thuisverplegingsteam Hilde Calis

alle medewerkers van wzc Sint-Camillus

voor hun toegewijde zorg en steunende aanwezigheid.



Voor mij hoeft het niet meer
sprak zij kalm

zonder drama

zonder klagen

maar moe

zo eindeloos moe

van een leven lang dragen.

Dat meent u niet

sprak de ander geschrokken
want het hoort niet

het mag niet

de moed opgeven

gewoon geen zin meer hebben
nog verder te leven.

“Jawel, ik meen het wel”
sprak zij vastberaden
zonder twijfel,

zonder grappen

en heus niet met het plan
er zomaar uit te stappen.

“Het is mooi geweest”

sprak zij weer

haar rimpels toonden

de ontelbare dagen

haar ogen vertelden

wat haar geest had gedragen.

Haar leven getekend

in haar gezicht

het was mooi geweest nu
zij verlangde naar het licht.




