
 

 

 

Bedroefd, maar door mooie herinneringen gesterkt 

nemen wij afscheid van 

de heer 

Frans Libeer 

echtgenoot van mevrouw Rosa Masselis 

Geboren te Wevelgem op 7 februari 1935 

en van ons heengegaan te Menen op 11 september 2022. 

Lid van Okra 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid  

in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem 

op zaterdag 17 september 2022 om 10.00 uur. 

De offerande geldt als rouwbetuiging. 

Na de crematie krijgt Frans zijn laatste rustplaats 

op het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats  

in de Moorselestraat te Wevelgem. 

Er is geen begroeting in het funerarium,  

maar denk aan de mooie momenten  

die je aan Frans hebt gegeven of van hem hebt gekregen. 

Rouwadres: Menenstraat 107, 8560 Wevelgem 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen 

Uitvaartzorg Stragier Wevelgem | 0472 48 57 17 

 
Frans was 

de liefhebbende echtgenoot van 

Rosa Masselis 

de zorgzame pa en pépé van 

Koenraad en Inge Libeer - Stragier 

Simon en Sharon, Emma, Lize 

Thijs en Silke 

Hannes en Elke 

Hendrik en Carine Libeer - Dekijvere 

Jolien en David, Kobe 

Ellert 

Ine en Ruben, Sep 

Renaat en Sonja Libeer - Mourisse 

Lore en Niel 

Thomas 

Roeland en Veerle Libeer - Tesse 

Lien 

Fran 

Niels 

Ludwig en Veerle Libeer - Langedock 

Marieke en Brent 

Stientje en Kris 

de broer, schoonbroer en nonkel van 

Roger en Christine Vanhauwaert - Valcke en familie 

Daniël en Frieda Vanhauwaert - Donckels en familie 

Pierre en Leona Seynhaeve - Masselis en familie 

Leon en Mariette Masselis - Courselle en familie 

Rene en Anna Masselis - Vanhauwaert en familie 

Wilfried en CecileVandermeersch - Masselis en familie 

Willem en Magda Masselis - De Witte en familie 

Hij blijft in het hart van de families Libeer - Parmentier - Vanhauwaert en Masselis - Soenen 

Met dank aan zijn behandelende artsen,  

alle medewerkers van WZC Marie Astrid Menen, WZC Sint-Camillus Wevelgem, 

WZC Elckerlyc Wevelgem en AZ Delta voor hun goede zorgen en steun. 

Voor wie leeft in eenvoud 

is het leven eenvoudig. 


