
 
 

 

 

 

Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft 

en gesterkt door vele herinneringen, nemen wij afscheid van 

mevrouw 
Paula Vanderstraeten 

weduwe van de heer Wilfred Olivier (1992) 

Geboren te Dikkelvenne op 11 oktober 1923 

en gesterkt door het ziekensacrament 
zachtjes van ons heengegaan te Rekkem op 8 oktober 2021. 

 

Wij nemen in intieme kring afscheid van Paula 
in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem 

op zaterdag 16 oktober 2021 om 10.30 uur. 

Aansluitend krijgt moeder haar laatste rustplaats bij vader 
in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats 

aan de Menenstraat te Wevelgem. 

Voor een stil moment bij Paula bent u welkom 

in het funerarium, Bankstraat 52 Gullegem 
op maandag, dinsdag en woensdag van 17 tot 19 uur. 

 

Paula is 

de mama en bobonne van 

Eddy en Josée Olivier - Demeyere 

Frederique en Eva Olivier - Herreman 
Victor, Pauline, Louise 

Caroline en Ronny Olivier - Van Dun 
Emilie, Emma 

Nicolas en Maarten Olivier - Roelens 

Marie-Paule en Johan Olivier - Peferoen 

Angela Peferoen 

Renée 

Barbara en Jorick Peferoen - Lievens 

Ralph, Milo, Anna 

Anne-Marie en Jos Olivier - Van Vooren 

Valerie en Hannes Van Vooren - Withouck 

Oscar, Roxanne 

Evelyne en Tom Van Vooren - Roggeman 

June, Billie 

de zus en tante van 

Cecile en Daniël Vanderstraeten - Vande Velde en familie 

Zij blijft in het hart van de families Vanderstraeten - Martien en Olivier - Dierickx 

Wij danken haar huisarts en 

alle medewerkers van wzc Manoir Fleurie, Rekkem 
voor hun steun en toegewijde zorg 

 

Rouwadres: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. familie Paula Vanderstraeten 
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen 

Afscheid nemen doet zo’n pijn. 
Toch vonden we het fijn 

om tot het laatste moment  
bij je te zijn. 


