Traagzaam trekt de witte wagen door de stille strate toen,
en 't is wenen, en 't is klagen dat ze bin' de wijte doen!
Stap voor stap, zo gaan de peerden,

traagzaam, treurig, stille en stom.
Guido Gezelle

Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu wij afscheid nemen van

de heer
René Vanderbeke

Echtgenoot van mevrouw Lut Helewaut

Geboren te Brugge op 9 september 1928
en zachtjes ingeslapen op 10 september 2020.

Omuwille van de huidige maatregelen
nemen wij in familiekring afscheid
tijdens de plechtige uitvaartdienst
in de Sint-Amanduskerk te Gullegem
op donderdag 17 september 2020 om 10.00 uur.

Aansluitend krijgt René zijn laatste rustplaats
op het urnenveld van de begraafplaats te Gullegem.

Eris geen mogelijkheid om aan René
een laatste groet te brengen in het funerarium.

Al kun je er niet bij zijn,
wees dan een ogenblik stil
en denk aan de mooie momenten
die je aan René hebt gegeven
of van hem hebt gekregen.

René is

de man van Lut

de paenopavan Chris en Bart Vanderbeke - Ooms
Gijsbert en Gino
Jasmien en Nicolas, Lior
Diede en Judy
Berdieke en Sander

Vincent Vanderbeke
Manet

Hij blijft in het hart van de families
Vanderbeke - Wensch
Helewaut - Druant

Een woord van oprechte dank gaat naar
zijn huisarts,
alle medewerkers van thuisverpleging Wit-Gele Kruis
en alle medewerkers van wzc Het Gulle Heem
voor hun toegewijde zorg en steun.

Rouwbetuiging: Peter Benoitstraat 3, 8560 Gullegem,
of via www.uitvaartzorg-stragier.be
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